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I. Wat God is en hoe men zijn goddelijk wezen uit zijn openbaring zou 
moeten kennen.

II. Over het innerlijk, de wil en het denken van het mense- 
lijke leven, hoe dat zijn oorsprong heeft in de wil van God en hoe 
het een tegenovergestelde, namelijk een beeld van God is, waarin God 
wil, werkt en woont.

III. Over de grond van de natuur. Hoe de natuur een tegenoverstel
ling van goddelijke kennis is, waardoor de eeuwige ene wil zich via
de ongrondelijke, bovennatuurlijke kennis ervaarbaar, zichtbaar, 
werkzaam, en willend maakt; en wat het Mysterium Magnum [is], hoe 
alles van, door en in God is: hoe God alle dingen zo nabij is en alles in 
allen vervult. Een uiterst kostbare poort, om goed in ogenschouw te 
nemen voor de lezer die God liefheeft.

IV. Over het in en uit : hoe de eeuwige wil van god zich uit- en in er- 
vaarbaarheid in-, en opnieuw in het een binnenvoert. Opdat men be
grijpen kan: met welk doel is het wezen van deze wereld geschapen, 
en waartoe dient de grond van de schepping? Ook: tot welk doel zijn 
vreugde en leed openbaar geworden?
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